kerk Samen zetten we ons in voor
UEIEN S rische viuchtelingen

Wat kunnen kerken in Syrié, Libanon en Jordanié doen met uw bijdrage?
« voor 17 euro krijgen vrouwen een hygiénepakket

voor 23 euro krijgen kinderen een rugzak met schoolspullen

voor 50 euro krijgt een vluchteling een matras

voor 150 euro krijgt een gezin een kledingpakket

voor 200 euro krijgt een gezin een pakket huishoudelijke artikelen

voor 296 euro krijgt een vrouw een vakopleiding

voor 329 euro krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden

Helpt u mee?
Uw gift is welkom

a via de collectezak

of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. thema Op zoek naar veiligheid, Syrische
vluchtelingen

Alvast heel hartelijk dank!
Dankzij uw gift kan Kerk in Actie wereldwijd hulp bieden voor, tijdens en na rampen
en oorlogen.

Samen zijn we Kerk in Actie

Samen zijn we de kerk in actie. Geinspireerd door Jezus Christus willen wij delen van wat
ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht
te laten komen. Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland,
tien oecumenisch georiénteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal
particuliere donateurs.

kerk
in actie

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht
Telefoon: (030) 880 14 56

E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl
Internet: www.kerkinactie.nl
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Kerken helpen Syrische viuchtelingen

Sinds 2011 woedt een burgeroorlog in Syrié. Twee derde van de Syrische
bevolking is gevlucht. De 7 miljoen vliuchtelingen binnen Syrié hebben
acute hulp nodig. Bijna 5 miljoen mensen zijn naar het buitenland geviucht.
De meesten zitten vast in Libanon en Jordanié. Kerken in Syri€, Libanon en
Jordanié doen er alles aan om hen te helpen.

Hulp door Syrische kerken

Het valt niet mee om hulp te bieden in oorlogsgebied, maar Syrische kerken doen dat met gevaar
voor eigen leven. De Kerk van Antiochié biedt voedselpakketten, onderdak, medische pakketten,

drinkwater en sanitair, onderwijs, psychologische hulp aan zowel christenen als moslims. In heel
Syrié zijn lokale kerken actief, zelfs in de meest gevaarlijke en afgelegen gebieden.

Hulp in Libanon en Jordanié
Buurland Libanon heeft 4,5 miljoen inwoners en vangt meer dan 1,5 miljoen Syriérs op.
International Orthodox Christian Charities heeft vier gaarkeukens waar Syrische en Libanese
vrouwen koken. De maaltijden worden met busjes rondgebracht
naar Syrische vluchtelingengezinnen en arme Libanese ‘
ouderen. Ze zorgen ook voor schoon drinkwater en medische
hulp. De Middle East Council of Churches biedt er onderwijsen
psychologische hulp aan Syrische kinderen. Ook in Jordanié ‘
bieden kerken aan vluchtelingen voedsel, drinkwater, sanitair, ‘
(vak)onderwijs en psychologische begeleiding. ‘
Er is zoveel hulp nodig dat de eigen middelen van deze kerken
onvoldoende zijn. Uw bijdrage is daarom hard nodig! ‘

Lees meer op: www.kerkinactie.nl/syrie

Het werk van de kerken in Syrié, Libanon en Jordanié in beeld

[ de gaarkeukens i Libanton kookt
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